
Floralia 

Nieuwsbrief juli 2020 

 

 

Lezers van de Floralia nieuwsbrief,  

Dit is een nieuwsbrief waar we allemaal blij van zullen worden! Zoveel mooie foto’s van tuinen 

van leden. Geweldig om te zien.  

Allereerst een voorproefje van wat we volgend jaar met de Open tuinendag in Bennekom 

kunnen verwachten. Een mooie reportage gemaakt door Jopie de Boer van Groei & Bloei 

Wageningen. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dan een mail met foto’s van de tuin van Nynke Groendijk: 

 

 

 

Hierbij een aantal foto's van mijn klein insectenparadijs: een tuin met veel inheemse planten, die 

lekker mogen groeien en waar ik zo weinig mogelijk aan doe. Af en toe iets dat echt niet kan 

eruit halen, maar zeker veel laten staan, zodat de bodem bijna geheel bedekt is. Komen veel 

insecten op af, zoals bijv. steenhommels (Korenbloem is hun favoriet) en een akkerhommel op 

het Slangenkruid. Daarnaast nog een foto van ons Sedumdak waar ook veel insecten boven 

zweven. 

 

Vriendelijke groet, Nynke Groendijk 

 

 



 

 

 



En een mail van Heine en Trees Smit. Hun tuin is zelfs te bezoeken. 

 

 

Hallo Henk, 

 

We willen reageren op de oproep in de nieuwsbrief van Floralia om foto's van de tuinen op te sturen 

Ik stuur een paar foto's van onze voortuin 

Op 24en 25 juli op vrijdag en zaterdag vanaf 15.00 is onze tuin aan de langhoven 11 te bezichtigen 

voor leden 

Voor wie dat "durft", zonder afspraak 

 

Hartelijke groeten 

Heine en Trees Smit 

 



 

 

 



Dat was toch heerlijk genieten van andermans tuinen! 

De tuin van Loes Scherrenburg, die hierboven te zien was in de reportage van Jopie de Boer, is 

ook te bezoeken op dinsdagavond 25 augustus in het kader van onze Zomeravond 

tuinopenstelling. Verdere informatie komt in het volgende Bloemblad, dat u binnenkort weer in 

uw brievenbus zult vinden. 

 

foto Ingrid Boenders 

 

 

Tuintje 

We tutten ons tuintje op 

en kammen het gras,  

make-uppen de randjes 

langs het terras: 

overal plantjes met lippenstiftkleuren, 

overal bloemen met bloementjesgeuren.  

Daarna het heggenhaar 

weg met de heggenschaar- 

zo wordt ons tuintje een prachtig gezicht 

dat plat naar de zomer 

te glimlachen ligt. 

 

Gedicht: Edward van de Vendel  uit Lees maar lang en wees gelukkig 

 

Hartelijke groet, 

Ingrid Boenders 


